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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel II: De Volksstaat 

  

Deel 6 
  
  

Staats- en regeringsvorm 
  
De vraag naar de uiterlijke vorm van de staat laat ons nationaalsocialisten nogal 
koud. De volksstaat van de toekomst is een nationaalsocialistische 
Weltanschauungsstaat, waarin de partij de historische missie van de natie 
belichaamt. Dit betekent:  
    
De nationaalsocialistische gedachte is de bindende basis van het völkische leven. 
Dat is de beslissende factor; de formele structuur is daarentegen van relatief 
weinig belang. 
    
In zijn politieke testament ontbond Adolf Hitler zelf de in hem belichaamde 
eenheid van staat, regering en partijleiderschap en reorganiseerde hij de politieke 
orde door een Rijkspresident, een Rijkskanselier en een Partijminister te 
benoemen. In feite lijkt deze opeenstapeling van functies ongepast op het moment 
dat een allesomvattend genie - zoals onze Führer was - niet langer de touwtjes in 
handen heeft. 
    
Op de lange termijn is het zinvol om terug te keren naar een monarchale orde. De 
nagestreefde eenwording van Europa en de nauwe band met de andere volkeren 
van het blanke ras en de islamitische cultuursfeer zullen ook gevolgen hebben op 
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het gebied van het staatsrecht. De hechtere band tussen de volkeren zal aanleiding 
geven tot gemeenschappelijke instellingen, waarvan de eerste die van een 
symbolisch gemeenschappelijk staatshoofd is.  
    
Een personele unie tussen het ambt van de leider van de Duitse nationaal-
socialistische beweging en dat van het gemeenschappelijke staatshoofd is voor de 
andere volkeren van onze leefruimte echter net zo moeilijk te verdragen als een 
verkiezing van dit hoogste symbool van deze volkerengemeenschap alleen door 
het Duitse volk. Aan de andere kant kan van de Duitse natie niet worden verwacht 
dat ze toestaat dat andere volkeren zich bemoeien met de vormgeving van haar 
staatsleven door in te stemmen met een gezamenlijke verkiezing die mogelijk zou 
resulteren in een niet-Duits staatshoofd. 
    
Hier biedt de monarchie een passende uitweg. Bovendien komt het keizerschap 
overeen met zowel de Duitse als de Romeinse occidentale traditie. De monarchie 
belichaamt legitimiteit en stabiliteit en haalt het ambt van staatshoofd uit de drukte 
en politieke strijd. Zo wordt het een rustpunt in het proces van voortdurend 
voortschrijdende revolutie en in ons snel bewegende tijdperk van voortdurende 
politieke en sociale verandering.  
    
In de ontwikkeling van de toenadering tussen de Duitse staten en grensprovincies, 
die zo lang van elkaar gescheiden waren geweest, kon de monarchie ook als 
bindende factor fungeren. Al met al zijn er meer argumenten voor dan tegen een 
Duits-Romeins rijk: het is de oude vraag voor het Avondland - chaos of rijk? 
    
De eerdere afwijzing van monarchistische restauratieve tendensen door de 
nationaalsocialistische beweging kwam voort uit de historische nabijheid van het 
Willhelminische Rijk en de noodzakelijke strijd tegen de macht van de reactie, die 
ook gebruik maakte van de monarchistische gevoelens van veel Duitsers om het 
nationaalsocialisme te bestrijden.  
    
Dat is veranderd: Het monarchisme is niet langer een onafhankelijke politieke 
kracht in Duitsland. Daarom kunnen we vandaag onpartijdig nadenken over de 
vraag of de nationaalsocialistische volksstaat zichzelf op lange termijn geen 
monarchale vorm zou moeten geven. Als we ooit zouden besluiten om dat te doen 
- en dit is geen dringend politiek probleem of zelfs een onmisbaar onderdeel van 
ons idee - hoeven we slechts op twee dingen te letten: 
    
We moeten ervoor zorgen dat het keizerschap uitsluitend een symbool blijft en 
voorkomen dat reactionaire krachten in de schaduw van de troon aan kracht 
winnen en een onafhankelijk "imperiaal" beleid proberen te voeren - het Spaanse 
voorbeeld laat zien hoe gevaarlijk zo'n ontwikkeling zou zijn, waar juist de koning 
die Franco zag als de garant voor de stabiliteit van het nationale Spanje de weg 
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opende naar het laagland van de democratie en dus naar verval.  
    
Als we bereid zijn om het ambt van staatshoofd uit elk politiek dispuut te 
schrappen en de erfelijke monarchie weer in te voeren, moeten we er aan de 
andere kant op staan dat het ambt van regeringsleider altijd onlosmakelijk 
verbonden blijft met dat van partijleider van de NSDAP. Oorspronkelijk had ik het 
over de drie niveaus van het völkische leven. Het eerste niveau - de betekenis en 
de taak van de natie - wordt gevormd door de partij, voor altijd bepaald door het 
nationaalsocialistische wereldbeeld en mogelijk gesymboliseerd door de 
onveranderlijke vorm van de erfelijke monarchie. 
    
Het tweede niveau is het dagelijkse werk van regering en bestuur. Op dit niveau 
staan we voor twee taken: 
  
De regering moet de doelen van onze beweging stap voor stap realiseren en nooit 
de historische taak van de natie uit het oog verliezen. 
  

De overheid moet de groeiende problemen van een hoogontwikkelde industriële 
samenleving onder ogen zien en oplossen. 

  
De eerste taak is de richting van ons beleid. Deze wordt opgelost door de eenheid 
van partij en staat. 
    
De tweede taak lijkt onvergelijkbaar belangrijker voor de massa van onze mensen. 
    
Laat niemand zich vergissen: 
    
Als ons volk opnieuw al zijn hoop vestigt op de nationaalsocialistische beweging, 
dan zal dat niet zijn omwille van ons wereldbeeld, maar omdat democraten en 
communisten de problemen en crises niet meer aankunnen, en hierin zijn wij - net 
als vroeger - de enigen die de kar uit de modder kunnen trekken. 
    
Het zal de mensen niet uitmaken wat we van het zionisme vinden, of we voor de 
monarchie of de republiek zijn, of de regering dictatoriaal of parlementair is. Het 
volk zal van ons verwachten dat we de economie op orde brengen, de buitenland-
ers naar huis sturen, de energievoorziening veiligstellen, de misdaad verslaan en 
de werkloosheid uitroeien - om maar een paar voorbeelden te noemen.  
    
De Nationaal Socialistische Volksstaat zal daarom geen partijdictatuur zijn. We 
zullen niet toestaan dat experimenterende ideologen het regeringswerk domineren. 
De regering zal voor moeilijke - bijna onoplosbare - problemen komen te staan, al 
was het alleen maar omdat wij vermoedelijk op het laatste moment weer zullen 
worden ingeschakeld om wonderen te verrichten. Deze problemen zullen moeten 
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worden opgelost door experts.  
    
Bij ons tellen prestaties en succes - niet het feestboek! 
    
Dit zal het einde betekenen van het tijdperk van de democratische "universele 
genieën" die gisteren minister van Landbouw waren, vandaag minister van 
Financiën en morgen zelfs minister van Defensie. "Orthodoxie" is niet 
doorslaggevend, maar succes. Dat de politiek desondanks op 
nationaalsocialistische basis wordt gevoerd, wordt gewaarborgd door de 
regeringsleider, die ook de partij leidt. Voor de rest is het echter niet de taak van de 
partij om de regeringsactiviteiten over te nemen, maar slechts om er toezicht op te 
houden.  
 De activiteit op dit tweede niveau is net zo goed een beroep als andere. Het 
vereist een zorgvuldige opleiding, waarover later meer, en is geen ideologische 
speeltuin of een terrein voor meerderheidsbeslissingen. Het is een 
dienstverlenende onderneming voor onze mensen en hun historische missie. 
    
Als al deze principes worden nageleefd, zal het nationaal-socialisme een Nieuwe 
Orde vestigen en de profetie van de Fuehrer vervullen:  
    
"Het nationaalsocialisme zal de komende duizend jaar van de Duitse geschiedenis 
bepalen." 

 
 

2. DE PARTIJ 
  
"Opstand is gerechtvaardigd" - Mao Tse-tung 
  

Het historische voorbeeld: de Culturele Revolutie 
  
In 1949 riep Mao Tse-tung in Peking de Volksrepubliek China uit. Dit betekende 
het einde van een lange burgeroorlog tussen de Nationale Chinezen en de Rode 
Chinezen. 
    
In de context van onze beschouwingen over de nationaalsocialistische volksstaat 
moeten we ons niet bezighouden met de successen, fouten en misdaden van het 
communistische regime in China. In het begin leek het immers niet veel te 
verschillen van andere marxistische regimesystemen, en zelfs de breuk tussen 
Moskou en Peking na de dood van Stalin was vooral te wijten aan de nationale 
relaties tussen China en Rusland en hun geschiedenis. Dit alles interesseert ons 
ideologisch niet. We kijken slechts naar één gebeurtenis in de politieke 
geschiedenis van de Volksrepubliek China, de zogenaamde "Culturele Revolutie", 
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waarmee het maoïsme ideologisch brak met het mozaïek-communisme en die ook 
voor ons van belang is. 
    
Elke wereldbeschouwelijke staat die gedomineerd wordt door één partij - ongeacht 
zijn ideologische oriëntatie - heeft te maken met dezelfde cruciale problemen 
:     
De revolutionaire partij, die de macht in de staat heeft veroverd en haar 
wereldbeeld in het nationale organisme heeft ingeprent, verandert in de 
daaropvolgende periode als staatspartij meestal in een bureaucratisch apparaat 
waarvan de leden vooral geïnteresseerd zijn in het behoud van macht, privileges 
en zo soepel mogelijk bestuur. Het revolutionaire momentum droogt op, 
carrièristen dringen zich op in de partij en verdringen de idealisten van het eerste 
uur.  
    
Dit is een probleem van de CPDSU, net zoals het bijvoorbeeld een probleem was 
van de PNF, de Fascistische Nationale Partij van Italië. En als we eerlijk zijn 
tegenover onszelf, moeten we zeggen dat de Nationaal Socialistische Duitse 
Arbeiderspartij ook gedeeltelijk verstrikt raakte in dit onheil van een staatspartij:  
    
Er zou geen andere manier zijn om het kwade woord van de "gouden fazanten" te 
begrijpen, het incidentele falen van de Gau verdedigingscommissariaten aan het 
einde van de oorlog, die per slot van rekening partijkantoren waren, het abrupte 
uiteenvallen van het miljoenenleger van de partij na de capitulatie, het 
onwaardige, sycofantische opportunisme van voormalige partijkameraden die het 
bezettingsregime dienden en nog steeds dienen, en het feit dat er eerst een nieuwe 
generatie moest opgroeien zodat de wedergeboorte van de nationaalsocialistische 
beweging mogelijk werd. 
    
Wij jonge nationaalsocialisten tolereren het niet wanneer de eeuwige hypocrieten, 
de vijanden van ons volk en onze idee, de partij en de staat van het Derde Rijk 
veroordelen en bekritiseren. Maar wij moeten ook onder elkaar leren om fouten 
toe te geven en na te denken over hoe we het in de toekomst beter kunnen doen - 
in onveranderlijke trouw aan het volk en de beweging. 
    
De Chinese Communistische Partij leek ook niet te kunnen ontsnappen aan dit 
duidelijk onvermijdelijke doodlopende eind van een staatspartij. Maar na meer dan 
tien jaar totale macht, deed een slogan van Mao Tse-tung de massa's van miljoenen 
gedesillusioneerde en idealistische revolutionairen, vooral onder de jeugd, en de 
verzadigde, zelfvoldane partijbonzen opschrikken: Opstand is gerechtvaardigd!  
    
Het werd de slogan van de Culturele Revolutie. Buiten China zijn er maar weinig 
mensen die de implicaties van deze revolutie voor ons allemaal begrijpen. Voor de 
meesten lijkt het een onbegrijpelijke gebeurtenis in een exotisch land. Voor 
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revolutionairen echter, die het als onvermijdelijk beschouwen dat één enkele partij 
alle krachten van een volk organiseert, maar die wanhoopten over de schijnbaar 
onvermijdelijke ontwikkeling van een nieuwe "klasse", een grote heerschappij, 
werd de Culturele Revolutie een baken van hoop. 
    
Opstand is gerechtvaardigd!  
    
Voor het eerst in de geschiedenis verklaarde een zegevierende revolutionair dat er 
zelfs jaren na de overwinning nog een reden is om in opstand te komen. 
    
Revolutie werd niet langer gezien als een eenmalige gebeurtenis, maar als een 
permanente, verplichte taak! Dit is de echte betekenis van de Culturele Revolutie 
voor elke revolutionair. Laat niemand me vertellen dat deze culturele revolutie 
"marxistisch duivelswerk" is. Wij nationaalsocialisten staan voor dezelfde taak. 
Ook wij zeggen:  
    
Revolutie is niet de verovering van de macht door een revolutionaire partij, maar 
een spirituele omwenteling die een constante inzet en bereidheid vereist voor 
revolutionaire strijd, zelfs na de overwinning! 
    
De SA militanten van de jaren 33/34 bedoelden niets anders toen ze spraken over 
de noodzaak dat "de revolutie moet doorgaan, een sociale revolutie moet volgen 
op de nationale", kortom, dat de Tweede Revolutie een verplicht doel is van het 
revolutionaire Nationaal Socialisme. 
    
Opstand is gerechtvaardigd!  
    
Dit inzicht van Mao Tse-tung, dat Ernst Röhm net zo goed al in 1934 had kunnen 
zeggen, hebben we te danken aan het voorbeeld van de Chinese Culturele 
Revolutie. Het is daarom juist om het nationaalsocialisme te plaatsen in het 
spanningsveld tussen Lodewijk Napoleon en Mao Tse-tung. Beide historische 
voorbeelden kunnen ons aan het denken zetten, ook al willen en kunnen we ze 
terecht niet zomaar imiteren. 
    
Natuurlijk had de Culturele Revolutie ook haar schaduwzijden! Ze heeft de weten-
schappelijke, technische en economische ontwikkeling van China tientallen jaren 
vertraagd en had in haar verloop meer gemeen met een catastrofe-politiek dan met 
een verantwoordelijke vervulling van de taken die een verenigde partij als de wils-
drager van de natie toekomen. Dit toont echter alleen maar de beperkingen van de 
starre dogmatische marxistische ideologie, die een opvatting van de taak van de 
partij draagt die weinig te maken heeft met de belangen van het volk. 
    
Alles is gemakkelijker voor de nationaalsocialistische beweging. We hoeven onze 
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toevlucht niet te nemen tot zulke wanhopige middelen als de Culturele 
Revolutie was om te voorkomen dat de revolutie zich zou verharden, omdat we 
een ander beeld hebben van de taak van de partij!  
    
Het is mogelijk om de nationaalsocialistische beweging vanaf het begin zo te 
organiseren dat ze ook na de overwinning niet ontaardt in de heerschappij van 
de hoge pieten. Dit is wat ik in het volgende wil laten zien. 
    
Opstand is gerechtvaardigd! 
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